
 

              
   ZONDAGSBRIEF 

      Jaargang 7, nummer 44, zondag 24 september 2023 
                                                                                     

LITURGIE                 
 
Orgelspel 
Lied voor de dienst - Waar zal de kerk nu wonen -> tekst 
  (melodie: de ware kerk des Heren) 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Aanvangslied Psalm 138: 1, 4 - U loof ik, Heer, met hart en ziel 
Groet en bemoediging 
Klein Gloria  
Lied Gezang 170: 1, 2 - Meester, men zoekt U wijd en zijd -> tekst 
Gebed 
Regel der dankbaarheid 
Lied Psalm 25: 2 - Here, maak mij uwe wegen 
Gebed voordat de Bijbel opengaat 
Schriftlezing: Lucas 11: 5 - 8 (NBG) 
Lied 904: 1, 5 - Beveel gerust uw wegen 
Verkondiging 
Tekst: Lucas 11: 5 ‘Vriend, leen mij drie broden’ 
Thema: ‘Moede in eigen kracht’ 
Orgelimprovisatie 
Evangelische liedbundel lied 299: 1, 3 - Welk een vriend is onze Jezus -> tekst z.o.z. 
Dank- en voorbeden, stil gebed, 
 afsluitend met lied 1006: het gezongen ‘Onze Vader’ 
Collecte 
1e       Diaconie 
        NL20 RABO 0325 5024 98 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      PAX Vredeswerk 
        NL25 RABO 0325 5003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

Slotlied 247: 1, 3 - Blijf mij nabij 
Zegen 
Amen 
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

9:30 uur    Sixtuskerk  
Voorganger:   Ds. J. Veltrop, Vianen 
Ouderlingen:   Jan Bruinsma, Matty de Jager 
Diaken:    Lammijna Hanenburg 
Aansteken kaars:  Diaken van dienst 
Lector:    Ane/Nely Jukema 
Organist:    Bouwe Tjallingii   
Koster:    Henk Smits 
Beamteam:   Jelle Jukema en Janke Goodijk 
 

- na afloop van de dienst is er ook koffie/thee en limonade drinken in de voorkerk! 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lied voor de dienst 
 

Waar zal de kerk nu wonen  
in deze wereldtijd: 
naast koninklijke tronen,  
in macht en majesteit? 
Of midden in de dorpen,  
waar mensen mensen zijn, 
met al wat zij verwachten,  
hun zorgen en hun pijn? 
 

Daar woont zij om ter plaatse,  
gegrond in Gods geheim, 
voor mensen een oase  
van vriend’lijkheid te zijn. 
Steeds zoekend naar Gods wegen,  
verbonden aan zijn droom 
van vrede sterk en stevig,  
geworteld als een boom. 
 
Gezang 170: 1, 2 
 

1. 
Meester, men zoekt U wijd en zijd,                        
komend langs velerlei wegen. 
Oud'ren gaan rustig welbereid 
jongeren aarz'lend U tegen. 
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, 
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, 
hunkerend naar uwe zegen. 
 
2.   
Arts aller zielen, 't is genoeg, 
als Gij ons neemt in uw hoede. 
Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 
laat ons niet hoop'loos verbloeden. 
Spreek slechts een woord,  
een woord met macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
  
 



 
  

           
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Toelichting collecte: PAX Vredeswerk  
 

Vredesweek 2023  
Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom 
organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek. Ook dit jaar zullen van 16 tot en met 24 
september honderden lokale activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede. Dit jaar kijken we naar 
onze democratie die onder druk staat. Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem 
heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht. Met zeggenschap voor 
lokale gemeenschappen. Met sterke democratische waarden en instituten.  
 

Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op rekening: 
NL03 TRIO 0390 5150 00 ten name van PAX, onder vermelding van ’Vredesweek’.  
 
 
Bloemengroet:  
Zondag 17 september zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Ruud Josbacher en 
kinderen, Jan baron van Echtenstrjitte 29. 
 
 
  Maandag 25 september  20:00 uur Pastoraat  Terskflier 
   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail  
website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven.  
Aanmelden kan via e-mail: website@pknsexbierumpietersbierum.nl  
 

De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand).  
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl 

Evangelische liedbundel lied 299: 1, 3 
 

1. 
Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij ’t al niet brengen 
in ’t gebed tot onze Heer. 

 
 

3. 
Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg, 
dierb’re Heiland, onze toevlucht 
Gij zijt onze hulp en borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 

In de kerkdienst van zondag 1 oktober nemen we 
afscheid van vier kerkenraadsleden, en zullen we 
ook nieuwe ambtsdragers bevestigen! 
 

Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar. 
Na afloop van de dienst is er ook gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten bij een kop koffie/thee en zo 
samen het seizoen te starten. 
 

Van harte welkom! 
 
 


